
Wees gegroet Maria Keizerin,
Hulp der christenen,

bid voor het u toegewijde bisdom,
vooral voor de bisschop,

alle priesters en godgewijden,
en heel speciaal

voor een christelijk Europa. Amen.

Het ligt niet aan de afbeelding resp. het beeld uit 
aardse materie, maar aan deze betekenis en aan 
die van haar onderscheidingstekens (scepter en 
wereldbol). De Moeder van God zal de macht van 
de Heer door zijn wil vanuit dit gebouw werkzaam 
doen zijn in Europa en over de hele wereld. Door 
deze afbeeldingen resp. beelden zou de Heer 
graag in gezinnen, in kerken, in de politiek en 
bij alle mensen een nieuwe evangelisatie doen
ontstaan.“

De Moeder van God verlangt, dat de afbeeldingen
(en later ook de beelden) al gewijd zullen zijn 
door een bijzondere zegen. Omdat gewijde
vroomheidsvoorwerpen volgens de verordening
van de Kerk niet mogen worden verkocht,
ontvangt u deze sacramentaliën tegen een
vrijwillige bijdrage. Wij vertrouwen erop, dat ons 
apostolaat ook in de toekomst mogelijk zal blijven 
door vrijwillige bijdragen. Wij danken u daarvoor 
hartelijk. God lone het u!

De afbeeldingen zijn verkrijgbaar in de volgende 
formaten:
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• in uitzonderlijke gevallen: 13 x 18 cm
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De diepe betekenis van dit genadebeeld begrijpt 
men, wanneer men denkt aan de Europese 
geschiedenis die de Dom van Aken met zich 
meedraagt. Deze geschiedenis, die niet alleen 
hemel en aarde verbindt, maar nu ook 
verhelderd wordt. Deze kathedraal werd 1200 
jaar geleden aan de Moeder van God gewijd, 
omdat in haar het mysterie van de menswording 
van God geschiedde: de incarnatie van het 
goddelijke en eeuwige Woord.

Daarop berust ook het goddelijke plan, dat vanuit 
Aken in de Middeleeuwen een groot licht had 
laten stralen over Europa en de hele wereld. En 
zo zijn de Europese volkeren tot een eenheid in 
Christus en zijn Kerk geworden. Dit mysterie is 
waarlijk de ziel van Europa, zoals de H. Johannes 
Paulus II het noemde, want in Jezus Christus 
werd het goddelijke Rijk met het menselijke, 
aardse rijk verbonden, en dit historische 
genadegebeuren wil God vernieuwen.

Dit geheim wordt ook uitgedrukt door het kleed van Maria 
uit de heilige nacht en de windsels van Jezus, die in het 
Mariaschrijn van de Dom van Aken worden vereerd.

Dat is de grote boodschap van hoop voor een 
christelijk avondland.

God wil door Maria‚ de „Keizerin van Aken“ en de 
„Hulp der christenen“ hemel en aarde opnieuw 
door het geloof met elkaar verbinden, en wel door 
deze afbeelding resp. dit genadebeeld, en door 
deze beide titels „Keizerin van Aken“ en „Hulp 
der christenen“. „Dat zal een nieuwe kerstening 
van Europa teweegbrengen.

Belofte van Maria
voor de bescherming van de gezinnen

en voor een nieuwe kerstening van Europa.

„In Europa tiert Satans haat tegen alles wat 
christelijk is! Een grote, pijnlijke beproeving zal 
Europa spoedig overvallen, want mijn Zoon 
wordt dagelijks, ja, ieder uur, steeds meer 
beledigd, en nu is de kelk vol! Alleen jullie gebed 
en jullie boetedoening kan de arm van God nog 
tegenhouden.”

„Als jullie eens wisten, wat mijn moeder-zijn 
betekent.” „Ik verlang er vurig naar, dat mijn 
genadebeeld van ‚Keizerin van Aken‘ en ‚Hulp 
der christenen‘ naar de gezinnen komt en overal 
naartoe, zodat ik er tegenwoordig en aanwezig 
kan zijn.“

(Opmerking: totdat de bisschop van Aken zijn 
toestemming geeft om het genadebeeld als beeld te 
kopiëren, moeten het voorlopig ingelijste en gewijde 
afbeeldingen zijn die verspreid worden, opdat deze 
zegen naar de gezinnen komt.)

„Mijn aanwezigheid zal voor jullie een bron 
van bescherming en troost zijn, een bron van 
vertrouwen en hoop, van vrede in het hart en 
vrede in de gezinnen, vooral in de loop van 
deze zo moeilijke tijd van de huidige loutering en 
reiniging, van de nood en van de strijd, opdat 
ik werkelijk grote genaden kan schenken. Nu is 
de tijd gekomen om dit bekend te maken en te 
bidden.”
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